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Travelling	Bricks
Meer	dan	een	miljoen	LEGO®	stenen	zijn	te
zien	in	de	tentoonstelling	“Travelling	Bricks”
in	Museum	Coda	in	Apeldoorn.	Met	grote,
indrukwekkende	voertuigen;	van	paard	en
wagen	tot	koetsen,	fietsen,	tractoren,
schepen,	raceauto’s,	raketten,	treinen,
vliegtuigen	en	spaceshuttles.		LEGO®
brengt	al	die	voertuigen	fantastisch	in	beeld.
LEGO®	is	tijdloos.	Te	zien	t/m	25	augustus.

Coda	Apeldoorn

De	tentoonstelling	“Nederland	in	150
landschappen”	in	de	Bergkerk	in	Deventer
geeft	je	een	beeld	van	anderhalve	eeuw
tekenen	en	schilderen	van	het	landschap.
De	kunstenaar	is	onze	gids	en	nodigt	ons	uit
om	beter	te	kijken	en	ons	meer	verbonden	te
voelen	met	het	land	dat	we	zo	goed	denken
te	kennen...	Te	zien	t/m	8	september.

Deventer	Verhaal

“Ana	Lupas	—	On	This	Side	of	the	River
Elbe”	in	het	Stedelijk	Museum	in
Amsterdam	is	het	eerste	uitgebreide
overzicht	van	het	oeuvre	van	Ana	Lupas	in
Nederland.	Lupas	geboren	in	Roemenië,
behoort	sinds	de	jaren	60	tot	de	meest
toonaangevende	kunstenaars	uit	Oost-
Europa.	Het	veelzijdige	oeuvre	van	haar
omvat	textielwerken,	sculpturen,	installaties
en	acties.	Lupas	haalde	haar	inspiratie	ook
uit	de	folklore	en	eeuwenoude	lokale
praktijken,	waar	ze	al	van	jongs	af	aan	mee
in	aanraking	was	gekomen.

Stedelijk

“Wanneer	de	‘tienduizend	dingen’	gezien	zijn	in	hun	eenheid,	keren	wij
terug	tot	het	begin	en	blijven	waar	wij	altijd	geweest	zijn’’.

-Ts’ên	Shên-

Iconen,	zilver,	beelden,	textiel,	relieken	en
schilderkunst,	van	de	tijd	van	Jeroen	Bosch
tot	Marc	Mulders:	De	tentoonstelling	“”		toont
een	veelzijdigheid	aan	bijzondere
kunstschatten	uit	de	collectie	van	Museum
Krona	in	Uden,	aangevuld	met	unieke
bruiklenen.	Tijdens	deze	laatste	expositie
van	het	jubileumjaar	t/m	22	september
worden	zelden	getoonde	schatten
gepresenteerd,	de	kruidentuin	in	het
middelpunt	gezet,	en	delen	van	het	klooster
tijdens	speciale	gelegenheden	geopend.

Museum	Krona

Via	Musica
Hét	klassieke	muziekfestival	van	Flevoland
Via	Musica	vindt	dit	jaar	plaats	van	8	t/m	11
augustus.	Festival	Via	Musica	is	een	begrip
in	Flevoland	en	ver	daarbuiten.	Het	festival
presenteert	heerlijke	concerten	op	de
allermooiste	plekken	die	Neerlands	jongste
provincie	rijk	is:	van	boerenschuur	tot	kerk,
van	kunstpaviljoen	tot	theater.	Het
vierdaagse	festival	omdat	vijftien	concerten
in	acht	steden	en	dorpen	verspreid	over	heel
Flevoland,	inclusief	de	Noordoostpolder.

Festival	Via	Musica

Festival	Oude	Muziek
Dit	jaar	verwelkomt	het	Festival	Oude
Muziek	Utrecht	2	artists	in	residence.	Van	23
augustus	t/m	1	september	zullen	zowel
festivalfavoriet	Música	Temprana	als	het
jonge	Spaanse	ensemble	Cantoria
meermaals	optreden.	Hun	expertisis	passen
perfect	bij	het	thema	“Sevilla”:		waarmee	het
Festival	Utrecht	zich	dit	jaar	in	Spaanse
sferen	hult.

Oude	Muziek

Van	16	t/m	25	augustus	viert	het	Stiftfestival
in	Twente	het	20-jarig	jubileum	met	een
avontuurlijk	en	ambitieus	programma.	In
deze	tiendaagse	lustrumeditie	blikken	we
terug	op	de	afgelopen	twee	decennia,	maar
kijkt	vooral	ook	vooruit	naar	de	toekomst.	Op
het	programma	staat	onder	andere	een
uitvoering	van	Händels	beroemde	Messiah,
vertaalt	in	het	Twents	en	vertelt	door	hiphop-
artiest	Baba	Israel.	Een	centrale	rol	in	het
festivalprogramma	is	weggelegd	voor	de
befaamde	Argentijnse	componist	Osvaldo
Golijov.	

Stift	Music	Festival

Deventer	op	Stelten
Op	12	t/m	14	juli	is	het	weer	tijd	voor
Deventer	Op	Stelten!	Met	maar	liefst	26
gezelschappen	en	dan	nog	acts	op
Hoogtevrees	(Worpplantsoen)	én	bij
Poolshoogte	(Havenkwartier)	belooft	het
weer	een	prachtig	weekend	te	worden.	De
naam	internationaal	buitentheaterfestival	is
met	recht	goed	gekozen	met	gezelschappen
uit	België,	Engeland,	Frankrijk,	Spanje,
Portugal	en	natuurlijk	Nederland.

Deventer	op	Stelten

Van	14	augustus	tot	en	met	14	september
2024	presenteert	theatergroep
Zummerbühne	“De	Grote	Vloed”.	Een
spannende	muziektheatervoorstelling	over
de	kracht	van	water,	liefde	en	opstand	met
livemuziek	door	een	groots	orkest	en	koor.
Het	is	1509	en	waar	nu	de	Dollard	ligt,
bevinden	zich	ruim	twintig	dorpen.	Aisa,	een
zeventienjarig	meisje	dat	is	weggestopt	in
een	klooster,	lijdt	aan	het	onrecht	dat	zij	ziet.
Onrecht	dat	door	haar	eigen	vader	wordt
aangericht.	De	voorstelling	is	te	zien	in
Oosterwijtwerd,	een	klein	dorp	met	150
inwoners	tussen	Loppersum	en	Appingedam
in	de	gemeente	Eemsdelta.

Zummer	Buhne

“Zie	in	de	ogen	van	een	ander,	jezelf”.
-Boeddhist	priester-

Op	15,	16	en	17	augustus	is	de	voorstelling
van	‘Ik,	alleen’	te	zien	in	de	tuin	van	kasteel
Middachten	in	DeSteeg.	‘Ik,	alleen’	is	een
koningsdrama,	een	herinnering	aan	het
verleden	met	verwijzingen	naar	het	heden.
Als	koning	Willem	I	op	een	avond	in	1840
zijn	kroon	wil	hebben,	blijkt	dat	niet	zo
eenvoudig.	Willem	merkt	aan	alle	kanten	dat
er	aan	de	poten	van	zijn	koninklijke	macht
wordt	gezaagd.	Het	stuk	is	gebaseerd	op	het
gelijknamige	boek	van	Sophie	Zijlstra.

Middachten

Inside	Out
Laat	het	maar	aan	Pixar	over	om	een
animatiefilm	voor	het	hele	gezin	te	maken
over	zoiets	complex	als	de	menselijke
psyche.	De	animatiefilm	“Inside	Out”	draait
om	het	gevoelsleven	van	de	elfjarige	Riley,
die	na	een	verhuizing	emotioneel	in	de
knoop	raakt.	Parallel	aan	haar	leven	volgen
we	de	gebeurtenissen	in	de	controlekamer
van	haar	hoofd,	waar	de	figuurtjes	Vreugde,
Verdriet,	Woede,	Angst	en	Afkeer	de	dienst
uitmaken.

Trailer

The	New	Boy
Nadat	een	hevig	tegenstribbelend
Aboriginaljochie	eindelijk	is	overmeesterd
door	de	politie,	wordt	hij	een	jute	zak	gestopt
en	midden	in	de	nacht	afgeleverd	bij	een
missiepost	in	de	Australische	outback.
Alleen	zuster	Eileen	is	dan	nog	wakker	en	zij
zal	zich	over	hem	ontfermen.	Zo	begint	het
fraaie	magischrealistische	drama	“The	New
Boy.”		De	komst	van	het	eigenzinnige	ventje
maakt	grote	indruk	op	de	zoekende	non,	die
ontdekt	dat	de	nieuwe	jongen	over
bijzondere	gaven	lijkt	te	beschikken.	En
hetzelfde	geldt	natuurlijk	ook	voor	het	jonge
ventje,	dat	kennismaakt	met	de	wonderlijke
wereld	van	het	christendom	en	een
halfnaakte	man	aan	een	kruis.	Regisseur	is
Warwick	Thornton.

Trailer

Het	Late	Leven
Martin,	zesenzeventig	jaar	en	een	befaamd
jurist,	is	gelukkig	getrouwd	en	heeft	geen
neiging	tot	emotionele	uitbarstingen	van
welke	aard	dan	ook.	Zijn	jongere	vrouw	is
een	succesvol	schilder,	hij	zorgt	intussen
tevreden	voor	hun	zesjarige	zoon	David,	hij
kookt	en	werkt	in	de	tuin.	Als	hij	te	horen
krijgt	dat	hij	ongeneeslijk	ziek	is	en	nog	maar
een	paar	maanden	te	leven	heeft,	is	zijn
eerste,	uiterst	herkenbare	vraag:	wat	geef	ik
mijn	vrouw	en	kind	mee?	Wat	is	een
geschenk	voor	hen,	en	wat	wordt	een	last?
Schrijver	van	“Het	late	leven”	is	Bernhard
Schlink,	bekend	van	“De	Voorlezer”.

Er	Stromen	Rivieren	In
De	Lucht
Londen,	1840.	Arthur	raakt	gefascineerd
door	het	oude	Mesopotamië	en	in	het
bijzonder	door	het	epische	Gilgamesj-epos,
over	een	hooghartige	held	die	pas	tot	inkeer
komt	wanneer	hij	alles	kwijt	is.
Turkije,	2014.	De	10-jarige	Narin	moet
vluchten	voor	isis,	samen	met	haar	oma,	die
uit	een	lange	lijn	van	vrouwelijke	zieners
komt.
Londen,	2018.	Zaleekhah	vindt	troost	in	haar
onderzoek	naar	rivieren,	en	komt	via	een
vriendin	in	aanraking	met	een	bijzondere
oude	taal.
Wat	de	drie	buitenstaanders	door	de
eeuwen	heen	met	elkaar	verbindt,	is	het
water,	want:	‘Water	bewaart	alle
herinneringen.	Het	zijn	de	mensen	die
vergeten.’

“Heeft	het	leven	zin?	Zin	maak	je	zelf”.
-Chaja	Polak-

De	Eenzame	Eeuw
We	leven	in	het	tijdperk	van	de
eenzaamheid.	We	zijn	weliswaar	beter
verbonden	dan	ooit,	maar	sociale	isolatie
blijkt	een	steeds	groter	probleem	onder
jongeren	en	ouderen,	voor	zowel	mannen
als	vrouwen.	En	toch	rust	er	nog	altijd	een
taboe	op	eenzaamheid.	In	het	boek	“De
eenzame	eeuw”	onderzoekt	Noreena	Hertz
de	wereldwijde	eenzaamheidscrisis	en
waarschuwt	ze	ons	voor	de	potentiële
gevolgen.	Eenzaamheid	heeft	namelijk	niet
alleen	effect	op	je	gezondheid	(vergelijk	het
met	vijftien	sigaretten	per	dag),	maar	is	ook
nadelig	voor	de	economie	en	politiek.	Op
basis	van	wetenschappelijk	onderzoek	en
rake	kleurrijke	verhalen	uit	de	praktijk
schetst	ze	een	indringend	beeld	van	dit	21e-
eeuwse	probleem.

Co	&	Zo
Nina	de	la	Croix	en	Rick	Paul	van	Mulligen
hebben	twee	kinderen,	maar	wonen	niet
samen.	Rick	Paul	woont	met	zijn	man	René,
en	Nina	is	single.	Met	z’n	drietjes	voeden	zij
hun	kinderen	op.	Eén	familie	in	twee	huizen.
Co-ouderschap.	In	de	podcast	Co&Zo
nemen	ze	je	mee	in	hun	ervaringen	met	de
kinderen,	en	klappen	uit	de	school	over	de
dagen	zonder	de	kinderen.	Daarnaast	krijg
je	elke	week	een	onmisbare	tip	van	René.
Voor	co-ouders,	ouders,	en	kinderlozen:
kom	elke	week	meeluisteren	met	Co&Zo!

Podcast	Luisteren

Wat	Schaft	De	Podcast
“Wat	Schaft	de	Podcast”	is	de	podcast	van
Jonas	Nouwen	en	Jeroen	Doucet.	In	elke
aflevering	gaan	Jonas	en	Jeroen	in	gesprek
over	lekker	eten	en	drinken.	De	podcast	is
gemaakt	voor	de	beginnende	thuiskok	die
zijn	repertoire	wil	uitbreiden,	voor	de
lekkerbek	die	eigenlijk	wel	wil	weten	wat	hij
eet	en	voor	de	ervaren	kok	die	benieuwd	is
welke	trends	zijn	opgepikt.

Podcast	Luisteren

De	Dag
Elke	werkdag	hoor	je	bij	de	podcast		'De
Dag'	gesprekken	die	nét	even	verder	graven.
Jurgen	van	den	Berg,	Lara	Rense	en
Elisabeth	Steinz	nemen	je	mee	in	verhalen
achter	het	nieuws,	verteld	door	betrokkenen
en	journalisten	van	alle	omroepen.

Podcast	Luisteren

Theetuin	Vierakker
Kom	rustig	genieten	van	heerlijke	thee	en
koffie,	en	merendeels	zelf	gebakken	taart	en
koek	bij	Theetuin	Vierakker	bij	Zutphen.
Wandel	over	het	anderhalve	hectare	grote
terrein,	en	ontdek	bijzondere	bomen,	planten
en	struiken	in	de	botanische	tuin.	Rust
lekker	uit	na	je	fietstocht	door	de	mooie
omgeving	van	de	Achterhoek	en	het
IJssellandschap.

Theetuin	Vierakker

Theeschenkerij
Watertanden
Heerlijk	wandelen	in	het	groen	en	daarna
genieten	van	een	kop	koffie/thee	met
zelfgebakken	taart	of	een	vers	bereide
lunch?	Van	april	tot	en	met	september	kan
dat	in	Harfsen.	Dan	opent	Theeschenkerij
Watertanden	in	Harfsen	haar	deuren	op	een
prachtige	locatie	midden	tussen	de
weilanden,	maar	toch	ook	centraal	gelegen
tussen	Zutphen,	Lochem	en	Deventer.	Kom
je	een	keer	aanwaaien?	Alleen	in	het
weekend	geopend.

Theeschenkerij	Watertande

Het	Kaapstad	Festival
Het	Kaapstad	Festival	biedt	drie	dagen
verrassende	kunst	in	de	openbare	ruimte.
Het	Kaapstad	Festival	strijkt	van	vrijdag	16
tot	zondag	18	augustus	2023	neer	in	het
centrum	van	Tilburg	met	uiteenlopende
kunstvormen	uit	binnen-	en	buitenland.	Het
vindt	voor	de	zesde	keer	plaats

Kaapstad	Tilburg

Boeskool	Is	Lös
Vijf	dagen	lang	is	Oldenzaal	in	de	ban	van
het	zomerfeest	“Boeskool	is	lös”.		Van	’s
ochtends	vroeg	tot	’s	avonds	laat	is	er	voor
jong	en	oud	van	alles	te	beleven.	Naast	alle
activiteiten	zijn	er	ook	dit	jaar	elke	avond
weer	spectaculaire	optredens,	met	elke
avond	een	speciaal	thema.

Boeskool	Is	Lös

Ballonfiësta	Barneveld
De	Ballonfiësta	Barneveld	kent	een	lange
geschiedenis.	In	1982	herdacht	Barneveld
dat	het	500	jaar	geleden	was	dat	Jan	van
Schaffelaar	van	de	kerktoren	sprong	om
zodoende	zijn	manschappen	een	vrije
aftocht	te	verzekeren.	In	1982	stond	de
Barnevelder	Ben	Bläss	samen	met
ballonvaarder	Hans	Zoet	aan	de	wieg	van
de	eerste	Ballonfiësta	in	Barneveld.
Inmiddels	wordt	de	40e	editie	voorbereid	en
vindt	plaats	van	21	t/m	24	augustus.

Ballonfiësta	Barneveld

Komkommersoep
Schil	4	middelgrote	komkommers	en	snijd	ze
in	kleine	stukken.	Snipper	de	ui	en	2	tenen
knoflook	en	fruit	het	in	olie.	Voeg	de
komkommers	toe	en	bak	kort	mee	Giet
500ml	groentebouillon	erbij	en	breng	aan	de
kook.	Laat	10	min.	zacht	koken.		Haal	de
pan	van	het	vuur	en	pureer	de	massa.		Roer
200	ml	Griekse	yoghurt	erbij		en	voeg	sap
van	1	citroen	toe.	Breng	op	smaak	met	zout
en	peper	.	Laat	de	soep	goed	afkoelen	in	de
koelkast.	Serveer	de	soep	en	garneer	met
plakjes	komkommer	en	verse	dille
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