
Culturele Nieuwsbrief december 2023 

 

Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen, stuur een bericht naar 
info@cultuur-tips.nl of stuur de brief door naar  familie en vrienden. 

 

Kerstconcerten:  

Beleef tijdens de donkere decemberdagen de warmte van het 
familieconcert “Kerst met de Gebroeders Grimm”. Een verrassend kerstconcert 
van het Ciconia Consort waarin de Duitse sprookjestraditie centraal staat. Zo 
spelen ze onder meer een compilatie van Humperdincks opera Hänsel und Gretel. 
Solisten Maria Pedano (sopraan) en Talitha van der Spek (mezzosopraan) staan 
garant voor het nodige vocale en visuele spektakel. Ook voor de jongste 
concertbezoekers is tijdens het concert een rol weggelegd. Vanaf 10 december t/m 
23 december op diverse locaties te zien. www.ciconiaconsort.nl   

 

Een Spaans-Italiaans kerstconcert met vroegbarokke liederen van o.a. Domenico 
Obizzi (rond 1620), José Marín (1619 – 1699) en Stefano Landi (1590 – 1639) 
gecombineerd met middeleeuwse Sefardische liederen in de Oud Katholieke Kerk in 
Culemborg op vrijdag 22 december  M.m. v. Channa Malkin – sopraan en Izhar Elias 
– barokgitaar. Aanvang: 20.00 uur. www.muziekaandelek.nl  

https://ciconiaconsort.nl/concertagenda/kerst-met-de-gebroeders-grimm/
http://www.ciconiaconsort.nl/
http://www.muziekaandelek.nl/


 

Cappella Breda zingt op 9, 17 en 23 december in Heusden, Breda en Dordrecht een 
warm kerstprogramma met  A Ceremony of Carols van Benjamin Britten, met top-
harpiste Veronique Serpenti. Het werk uit 1942 is opgebouwd uit acht 
kerstliederen, die Britten samenstelde uit zowel Gregoriaanse Latijnse zang als 
traditionele ‘Christmas Carols’. Een perfecte belichaming van de rijke Britse 
traditie en een garantie voor een authentieke kerstsfeer. Kijk voor de 
aanvangstijden op www.cappellabreda.nl  

 

Het Vrouwenkamerkoor Hera o.l.v Raghna Wissink zingt op zaterdag 24 december  
het publiek de kerstdagen in met hun programma “Wolcum”. Onder begeleiding 
van harpiste Annegreet Rouw klinkt o.a. de bekende cyclus A Ceremony of Carols 
van Benjamin Britten.  Naast deze Ceremony of Carols zingt Hera muziek over 
Moeder en Kind van Harris, Tamblyn, Durufle, Badings, Voorn, Hommes en 
Kostiainen. Ook Stille Nacht zal natuurlijk niet ontbreken. Locatie: Bergkerk te 
Deventer. Aanvang: 20.00 uur. www.zaterdagmiddagconcertendeventer.nl  

 

In de Spaanse kerst tradities zijn veel cantates bewaard gebleven voor een kleine 
bezetting met één solist, hobo, twee violen en basso continuo. Het zijn zeer 
aansprekende cantates die zelden worden uitgevoerd. Feestelijke, uitbundige en 
toch ook tedere muziek van Juan Francés de Iribarren, José de Nebra en Joseph de 
Torres. Deze uitvoering “Felice Navidad” vindt plaats in de Waalse Kerk in 
Amsterdam op 26 december. Aanvangstijd: 15.15 uur. www.dewaalsekerk.nl  

http://www.cappellabreda.nl/
http://www.zaterdagmiddagconcertendeventer.nl/
http://www.dewaalsekerk.nl/


 

“DOORDAT WE STERVEN, WILLEN WE IETS BETEKENEN” DIRK DE WACHTER  

Kunst 

“Kaleidoscope of (Hi)stories; Kunst uit Oekraïne” is het eerste overzicht van 
hedendaagse kunst uit Oekraïne in Nederland, nu in de Fundatie in Zwolle. 
Aangevuld met een aantal belangrijke stukken uit de historische avant-garde van 
het land vertelt deze tentoonstelling het verhaal van de culturele identiteit van 
Oekraïne, tegen het decor van de landeigen spanning tussen vrijheid en 
onderdrukking, in schilderijen, tekeningen, video’s, installaties, performances, 
sculptuur, geluidswerk, fotografie en textiel. Te zien t/m  28 januari 2024.  
www.museumdefundatie.nl     

 

Het Stedelijk Museum Schiedam presenteert t/m 25 februari 2024 een 
tentoonstelling gewijd aan de Nederlandse jaren van de Japanse kunstenaar Yayoi 
Kusama. Te zien zijn de werken die ze maakte tijdens verschillende periodes 
waarin ze in Nederland woonde en werkte, aangevuld met de vele foto’s die in 
Nederland van Kusama zijn gemaakt. Het is zeer uitzonderlijk dat het onbekende 
en zeer kwetsbare werk uit de vroege jaren van Kusama nu samen te zien is. “Yayoi 
Kusama. De Nederlandse jaren 1965-1970“ schetst een verrassend nieuw beeld van 
een zelfbewuste jonge Kusama, www.stedelijkmuseumschiedam.nl  

 

Tot en met 7 januari 2024 is in Museum Laren de tentoonstelling “La grande Bleue – 
Schilders van de Mediterranée” te zien. Vanaf omstreeks 1870 oefent de 
Middellandse Zeekust een grote aantrekkingskracht uit op kunstenaars. Aan de 

http://www.museumdefundatie.nl/
http://www.stedelijkmuseumschiedam.nl/


Zuid-Franse kust wanen zij zich in een aards paradijs. Met moderne schilderwijzen, 
een feller kleurgebruik en een uitgesproken vormentaal tot gevolg. De 
tentoonstelling focust op Nederlandse kunstenaars en plaatst hen in de context van 
hun Franse, Italiaanse, Spaanse en Belgische tijdgenoten en 
inspiratoren. www.museumlaren.nl  

 

Theater:  

De verhalen van Duizend-en-een-nacht kennen we vooral van de sprookjesachtige 
Disney-films zoals Aladdin, Sinbad en Ali Baba en de veertig rovers. De 
Toneelmakerij en meesterverteller Sadettin Kırmızıyüz gebruiken deze 
eeuwenoude vertellingen als inspiratie voor de nieuwe muzikale 
familievoorstelling “1000+1 nacht”. Laat je t/m 7 januari 2024 betoveren door de 
kracht van verhalen. Voor iedereen vanaf acht jaar. www.toneelmakerij.nl  

 

Op 3 januari 1638 opende de eerste Amsterdamse Schouwburg op de Keizersgracht 
haar poorten, met de première van Vondels meesterwerk “Gijsbreght van 
Aemstel”. In 1772 brandde deze Schouwburg volledig af. Alleen de toegangspoort 
en enkele interieurresten bleven bewaard. Tegenwoordig huist hier Hotel The 
Dylan. Van 4 t/m 7 januari 2024 komt Theater Kwast terug met dé Gijsbreght op 
deze heilige grond. www.stichtingkwast.nl 

 

http://www.museumlaren.nl/
http://www.toneelmakerij.nl/
http://www.stichtingkwast.nl/


“BEDROGEN WORDT HIJ DIE TEVEEL OP ZICHZELF VERTROUWT” THOMAS À 
KEMPIS 

Boeken:  

Het debuut van Riikka Pulkkinen “De grens” is een ijzersterke psychologische en 
filosofische roman. Met scherpe observaties zoekt ze de grenzen op van wat moreel nog 
acceptabel is. Anja Aropalo, een 53-jarige literatuurprofessor, heeft haar aan 
alzheimer lijdende man een belofte gedaan: ze zal hem helpen met sterven als hij 
zich niets meer herinnert. Tegelijkertijd geeft de nicht van Anja, de zestienjarige 
Mari, zich vol jeugdig vuur over aan haar verliefdheid voor haar leraar Fins, die 
haar gevoelens verrassend genoeg beantwoordt. Tijdens hun onconventionele 
relatie vervagen de grenzen tussen goed en fout. Hoeveel verantwoordelijkheid kun 
je dragen voor een ander? Kunnen de wet, diepgekoesterde verlangens en de drang 
om het juiste te doen ooit samenvallen in een mensenleven? 

 

“We moeten praten”  is een korte maar hartverscheurende roman van Jan van 
Mersbergen. Een verhaal in de vorm van een spreekbeurt, met een onvergetelijke 
afloop.  Als de driejarige Koen met zijn vaders mobieltje speelt en het apparaat 
plotseling overgaat, strijkt hij onwillekeurig over het groene icoontje. De stem van 
zijn moeder klinkt. In de veronderstelling dat ze Koens vader aan de lijn heeft zegt 
ze: ‘We moeten praten.’ Iedereen die ooit een relatie heeft gehad weet: dit is niet 
goed. En inderdaad, ze staat al op het vliegveld en verhuist terug naar haar 
geboorteland. Koen en zijn vader blijven achter. Als dit is wat er van praten komt, 
denkt Koen, dan houd ik voortaan mijn mond.  



 

Film:  

Dublin, 1968: Het is de droom van elke huisvrouw om de wijde wereld in de 
trekken, weg van de dagelijkse sleur. Met het winnen van een pelgrimstocht naar 
de heilige stad Lourdes komt dit voor de gelukkigen Lily, Eileen, en Dolly ineens 
binnen handbereik. Ze krijgen de kans om zich uit te leven, het leven te vieren en 
te genieten van hun onafhankelijkheid. Al snel wordt duidelijk dat er meer bij 
komt kijken en worden de vrouwen geconfronteerd met persoonlijke obstakels. 
Langzaam maar zeker beginnen ze hun allergrootste geschenk op waarde te 
schatten: de kracht van hun vriendschap. De film “The Miracle club” is 
geregisseerd door Thaddeus O’Sullivan. 

 

Voor mantelzorgster en oma Sjuul gaat het leven zijn gangetje totdat ze haar 
jeugdliefde weer ontmoet, de avontuurlijke en flamboyante Rocco met wie ze 
vroeger heeft gedanst. Hun opbloeiende verliefdheid zorgt voor onenigheid in de 
families. Durven Rocco en Sjuul tot ontevredenheid van hun omgeving toch voor 
elkaar te kiezen? Is het ooit te laat om opnieuw te beginnen? “Liefde of Familie”, 
een onmogelijke keuze. Regisseur is Anna van der Heide. 



 

“NIEMAND IS RIJK GENOEG OM ZIJN VERLEDEN TERUG TE KOPEN” OSCAR WILDE 

Podcast: 

Luister elke week naar de Podium Klassiek Podcast, waarin presentator Floris 
Kortie samen met zijn collega’s en tafelgasten elke week in de wereld van de 
klassieke muziek duikt. Geen onderwerp wordt geschuwd: van podiumangst tot 
foute componisten, van historische opnames tot bloederige sterfscenes uit de 
operageschiedenis: alles is bespreekbaar! Luister elke week via je favoriete 
podcastapp of op npoklassiek.nl. 

 

In de zesdelige podcastserie ‘Kweekje, mi kwekipikin’ onderzoekt journalist Nicole 
Terborg de informele pleegzorg waar ze zelf in heeft gezeten. Nicole is een 
'kweekje', zoals veel Surinaamse Nederlanders dat noemen. Als kweekje groei je 
niet op bij je ouders maar bij andere familieleden of pleegouders. Dat is 
gebruikelijk binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap, maar vragen waarom het 
gebeurt is een taboe. 

 

 



Kerstvakantie: 

Vanaf 14 december is in Museum Catharijne Convent in Utrecht de mooiste 
kerststal van Nederland te bezichtigen. De kerststallen tentoonstelling is geheel 
gratis te bezoeken. U kunt ook kerstfiguren adopteren. www.catharijneconvent.nl  

 
 

Jan van Haasteren is wereldberoemd met zijn vrolijke puzzels en geeft in deze 
spetterende tentoonstelling een kijkje achter de schermen van zijn studio. 
Dit jaar bestaat het Marius van Dokkum Museum 5 jaar. Dat viert heel Harderwijk 
op allerlei manieren. Wie jarig is trakteert! Marius van Dokkum geeft de stad, haar 
inwoners en bezoekers deze geweldige tentoonstelling cadeau, waarin humor 
vanzelfsprekend de hoofdrol speelt. Hij heeft zijn vriend en collega Jan van 
Haasteren uitgenodigd in het jubileumjaar te exposeren in Stadsmuseum 
Harderwijk: “Alle gekheid op een stukje! 10 jaar Studio Jan van Haasteren” is te 
zien t/m 14 januari 2024. Puzzelgek of niet, dat wil je toch niet missen? 
 

 
 
Het heelal groeit, net als onze behoefte om het te ontdekken. Van de eerste 
sterrenkundigen tot de maanlanding en het nieuwe ‘JUICE’ Jupiter 
ruimteprogramma: mensen willen de ruimte in.  ‘Destination Cosmos: The 
Immersive Space Experience’ leidt je in Fabrique des Lumières in Amsterdam door 
een wereld van sterren, planeten, nevels, gaswolken en supernova’s. Van het 
European Space Center in Kourou (Frans-Guyana) tot de eerste stappen op de Maan 
van Neil Armstrong en de eerste robot ‘selfie’ op Mars: deze reis gaat voorbij de 
grenzen van ons zonnestelsel. Zó ervaar je zélf hoe reusachtig het heelal is.  Te 
zien t/m 7 januari. www.fabrique-lumieres.com  

http://www.catharijneconvent.nl/
http://www.fabrique-lumieres.com/


 

 
 
Recept: Banoffee toetje in een glaasje 
 
Mix 200gr. roomkaas romig. Voeg 250 ml slagroom en 6 eetl. poedersuiker toe. En 
mix tot een romig geheel. Hak 12 bastogne  koekjes tot kruimels. Snijd 2 bananen 
in dunne plakjes. Voeg een beetje citroen toe ter voorkoming van verkleuring. 
Maak laagjes in de glaasjes en eindig met de room. Laat opstijven in de koelkast.  
 

 

 

Wij wensen u fijne Feestdagen en een gezond 2024. 

 


