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Boeken

Boekenweek:	Ik	ben	alles

Boekenweek

Hoeveel	heb	je	ervoor	over	om	je	geheimen
verborgen	te	houden?		De	jonge	patissier
Gaby	uit	Deventer	leidt	een	droomleven:	ze
runt	een	succesvol	bedrijf,	is	een	graag
geziene	gast	op	televisie	en	heeft	thuis	een
lieve	man	en	twee	kinderen.	Opeens	staat
haar	jeugdvriendin	Anniek	op	de	stoep.	Er	is
een	meisje	vermist	in	hun	geboortedorp	en
ze	denkt	dat	Gaby’s	broer	weer	de	dader	is.
Gaby	wordt	noodgedwongen	geconfronteerd
met	haar	duistere	verleden	dat	ze	koste	wat
het	kost	voor	de	buitenwereld	verborgen	wil
houden.	Gaat	ze	op	onderzoek	uit	zodat	ze
het	meisje	op	tijd	kan	redden,	met	als	risico
dat	ze	daarmee	haar	zorgvuldig
opgebouwde	imago	om	zeep	helpt?	Een
spannende	thriller	van	schijfster	Anna	van
den	Breemer

Dora	is	al	tien	jaar	lang	weduwe.	Haar
geliefde	man	leefde	op	zeer	bescheiden
voet	en	voor	Dora	en	haar	dochter	blijkt	er
na	zijn	dood	geen	erfenis	te	zijn.	Dora
klampt	zich	heel	traditioneel	vast	aan	haar
rouw,	maar	dat	versteende	ritueel	maakt
haar	afhankelijk	van	de	hulp	van	vrienden
en	bekenden.	Pas	als	haar	schoonmoeder
een	ongelooflijk	geheim	over	haar	huwelijk
onthult,	ziet	Dora	in	dat	ze	haar	jaren	als
weduwe	heeft	verkwist.	Drie	generaties
vrouwen	–	Dora,	haar	dochter	en	haar
schoonmoeder	–	moeten	nu	overleven	in
een	wereld	waarin	hun	hele	identiteit	is
bepaald	door	miskleunende	mannen	die
geen	enkele	verantwoordelijkheid	dragen.	
De	roman	“Lege	kasten”	van	Maria	Judite
de	Carvalho	is	onlangs	herontdekt	en	toont
een	messcherp	beeld	van	de	jaren	60	in
Portugal

Het	lijkt	altijd	onmogelijk	totdat	het	gedaan	is.
-	Nelson	Mandela	-	

Mensen	zijn	dromers.	We	dromen	over
dingen	die	we	zouden	willen,	bĳv.	kunnen
vliegen,	of	voor	altijd	blijven		leven.	Die
dromen	hadden	mensen	vroeger	ook.
Sommige	van	die	dromen	zijn	uitgekomen,
andere	(nog)	niet.	Of	ken	jij	soms	iemand
die	kan	vliegen	of	iemand	die	eeuwig	jong
is?	In	dit	boek		van	Stine	Jensen	“Alles	is
dromen”	maak	je	een	reis	langs	de
toekomstdromen	van	de	mens.	We
filosoferen	over	de	toekomst:	hoe	ziet	de
wereld	er	over	vijftig	of	duizend	jaar	uit?	Wat
zou	jij	graag	willen	voor	de	toekomst?	Met
de	doe-je-droomopdrachten	kun	je	zelf	aan
de	slag

Inclusie	&	Veiligheid
Op	8	maart	is	het	Internationale
Vrouwendag.	Thema	dit	jaar	is		“Inclusie	&
Veiligheid”.	In	alle	provincies	van	Nederland
worden	activiteiten	georganiseerd.		Bijv.	op	7
maart	een	lezing	door	Suzanna	Jansen	in
Markelo	over	de	Omwenteling	of	de	eeuw
van	de	vrouw.	Op	5	maart	een	lezing	in
Kröller	Möller	Museum	over	vrouwelijke
kunstenaars.	Of	een	workshop	op	8
maart		in	het	Wijkmuseum		Soesterkwartier
in	Amersfoort.	“Waar	zijn	de	vrouwelijke
straatnamen”?.

Internationale
Vrouwendag

Saar	Magazine

Link	Podcast	-	Spotify

Saar	Magazine

Ieder	kind	is	een	kunstenaar.
De	moeilijkheid	is	er	één	te	blijven	als	je	groot	wordt.	

-	Picasso	-	

Negen	Limburgse	kunstenaars	geven	vorm
aan	de	expositie	‘Et	Dieu	créa	la	Femme’	die
t/m	10	april	2023	in	het	Museum	van	de
Vrouw	in	Echt	te	bezoeken	is.	Het	thema	is
“De	Vrouw”,	een	thema	bij	uitstek	in	dit
museum.	Het	hoeft	geen	betoog	dat	de
vrouw	een	veelzijdig	wezen	is	dat	de
kunstenaar	al	van	oudsher	geïnspireerd
heeft.	Het	beroemde	kleine	beeldje	‘Venus
van	Willendorf’	dateert	al	van	ruim	20.000
jaar	voor	Christus	en	er	zullen	in	de	loop	van
de	geschiedenis	maar	weinig	kunstenaars
geweest	zijn	die	zich	nooit	met	het	wezen
‘Vrouw’	hebben	beziggehouden.	

Museum	van	de	vrouw

Kiezen	voor	Vincent
De	tentoonstelling	“Kiezen	voor	Vincent.
Portret	van	een	familiegeschiedenis”	vertelt
een	persoonlijk	verhaal	vol	twijfel,	tegenslag,
trots	en	triomf.	Een	verhaal	vol	dilemma’s,
gezien	door	de	ogen	van	Vincent	van	Gogh
(1853-1890),	zijn	broer	Theo	(1857-1891),
Theo's	vrouw	Jo	(1862-1925)	en	hun	zoon
Vincent	(1890-1978),	vernoemd	naar	zijn
oom.	In	de	tentoonstelling	leer	je	Vincent	en
zijn	bijzondere	familie	kennen	door	te	kijken,
te	luisteren	én	te	doen.	Te	zien	t/m	10	april.	

van	Gogh	Museum

Kees	van	Dongen
Hoe	lukt	het	de	jonge	kunstenaar	Kees	van
Dongen	om	door	te	breken	in	Parijs	en	in
korte	tijd	uit	te	groeien	tot	één	van	de	meest
beroemde	kunstenaars	van	de	twintigste
eeuw?	Deze	vraag	staat	centraal	in	de
tentoonstelling	“Kees	van	Dongen”	t/m	7	mei
in	Museum	Singer	te	Laren.	Van	Dongen
hoort	tot	de	voorhoede	van	Nederlandse
kunstenaars	die	rond	1900	artistieke
vernieuwing	zoeken	in	Parijs.	

Singer	Laren

Verborgen	betekenissen

Siebold	huis

Requiem	van	Duruflé
Op	vrijdag	17	maart	geeft	Toonkunstkoor
Euterpe	o.l.v.	Jurriaan	Poesse	een	concert
in	de	Broederenkerk	in	Deventer.	Er	wordt
een	geweldig	orgelstuk	van	Messiaen,	een
prachtige	cellosolo	gevolgd	door	een	duet
van	sopraan	en	orgel	uitgevoerd	en	als
hoogtepunt	zingt	het	koor	het	Requiem	van
Duruflé.	Aanvang:	20.00	uur.	

Toonkunst	Deventer

Hogere	wijsheid	is	het	verschil	kunnen	zien	tussen	goed	en
kwaad.	

-	Socrates	-	

Via	Crucis
Op	17,	18	en	19	maart	zingt	het	Huygens
Vocaal	Ensemble	het	programma	“Via
Crucis”	in	resp.	Zwolle,	Epe	en	Deventer.	De
kruisweg	(Via	Crucis	in	het	Latijn)	is	een
onderdeel	van	de	traditie	van	het	christelijke
Paasfeest.	Het	Huygens	Vocaal	volgt	niet
overal	de	officiële	voorgeschreven	gezangen
en	psalmen	maar	heeft	gekozen	voor	een
collectie	motetten	die	goed	bij	de	14
kruisstatiën	van	de	kruisweg	passen.	

Huygens	music

Lijden	en	Passie

Muziekkring	Bathmen

Happy	in	Holland

	

Rose	stories

Rembrandt
Geertje	Dircx	was	Rembrandts	tweede
vrouw.	Ze	was	jarenlang	zijn	minnares	en
voedde	zijn	zoon	Titus	op.	Ze	zag	zijn
meesterwerken,	waaronder	De	Nachtwacht,
ontstaan	en	stond	zelf	ook	model	voor	de
grote	schilder.	Totdat	Hendrickje	Stoffels	ten
tonele	verscheen.	Geertje	werd	bruut
opzijgeschoven	en	uiteindelijk	door
Rembrandt	opgesloten	in	een	tuchthuis.
Tegen	het	decor	van	wat	eerder	de	Gouden
Eeuw	werd	genoemd,	laat	Julika	Marijn	in	de
voorstelling	“In	de	schaduw	van	Rembrandt”
de	vrouw	aan	het	woord	die	de	schaduwkant
van	Rembrandt	aan	den	lijve	ondervond.	Te
zien	t/m	12	mei	in	diverse	schouwburgen.	

Kik	Producties

Vergeten	Twentse	Lente
Vanaf	eind	april	is	er	wederom
een	theaterspektakel	te	zien	op	Vliegveld
Twenthe.	Met	trots	presenteren	de	makers
van	“Hanna	van	Hendrik”	een	nieuw	stuk	dat
zich	afspeelt	in	deze	mooie	regio.	“De
Vergeten	Twentse	Lente”	gaat	over	een	dorp
in	hedendaags	Twente,	dat	van	het	ene	op
het	andere	moment	de	beschikking	krijgt
over	een	erfenis	van	vele	tientallen
miljoenen	euro’s.	Aan	Fenna,	die	net
burgemeester	is	geworden	van	het	dorp,	de
taak	dat	geld	te	verdelen.	Als	blijkt	dat	die
erfenis	rechtstreeks	te	maken	heeft	met	de
April-meistaking	uit	1943,	zet	dat	de
verhoudingen	in	het	dorp	op	scherp.	Wie
heeft	recht	op	dat	geld	en	wie	zeker	niet?
Lukt	het	de	Twentenaren	de
gemeenschapszin	te	bewaren?	Te	zien	t/m	4
juni.	

Vergeten	Twentse	Lente

Falcon	Lake

The	Whale
Charlie	is	een	Britse	leraar	die	in
afzondering	leeft.	Hij	lijdt	aan	ernstige
obesitas	en	eet	zichzelf	langzaam	maar
zeker	de	dood	in.	Hij	ziet	kans	met	zichzelf
in	het	reine	te	komen	en	poogt	de	banden
aan	te	halen	met	zijn	van	hem	vervreemde
tienerdochter	Ellie.	Een	aangrijpende	film
“The	Whale”,	geregisseerd	door	Darren
Aronofsky.		'Charlie	leren	kennen	zal	je	kijk
op	de	wereld	veranderen'.

Ei-tentoonstelling
Van	12	maart	t/m	8	april	wordt	in	de
Oranjerie	in	Zeijen	(Dr.)	opnieuw	een	Ei-
tentoonstelling	georganiseerd.	De	lente	staat
voor	de	deur.	Tijd	om	het	binnen	en	buiten
weer	gezellig	te	maken.	Geniet	van
duizenden	prachtig	bewerkte	eieren	en	laat
je	inspireren	door	de	styling	van	De
Oranjerie	om	je	huis	in	voorjaarstemming	te
veranderen.	Het	versieren	van	eieren	heeft
al	een	eeuwenoude	traditie	en	deze	traditie
kan	men	nog	steeds	in	De	Oranjerie	beleven
en	dat	al	37	jaar.	

De	Orjanjerie

Lammetjesdag
Lammetjesdag	op	18	maart	is	een	feestelijke
afsluiting	van	de	lammertijd	in	de
schaapskooi	en	aangrenzende	weilanden
van	Epe-Heerde.	De	bezoekers	mogen	met
lammetjes	knuffelen	en	met	de	schapen	het
weiland	in.	Er	zijn	die	middag	diverse
attracties	en	activiteiten	en	natuurlijk	weer
beschuit	met	muisjes	als	traktatie!.	Iedereen
is	welkom.	Toegang	gratis.	Zaterdag	18
maart	2023,	12.00	-	16.00	uur.	

Visit	Veluwe

Mokka	IJstaart
Verkruimel	200	gr.	mokkaschuimpjes	en
houdt	er	een	paar	achter	ter	decoratie.
Klop	250	ml	slagroom	stijf.
Klop	in	een	andere	kom	de	melk	op	met
een	zakje	klop	klop.
Roer	hier	de	mokka	schuimpjes	door.
Spatel	nu	ook	de	slagroom	hierdoor.
Schenk	alles	in	een	springvorm	en	maak
de	bovenkant	zo	glad	mogelijk.
Zet	de	springvorm	minstens	6	uur	in	de
vriezer.
Haal	10	minuten	voor	serveren	de	taart
uit	de	vriezer	dan	is	het	makkelijker	te
snijden.
Decoreer	met	de	rest	van	de	mokka
schuimpjes	of	geraspte	chocolade.

Aanmelden	Nieuwsbrief	Cultuur-Tips

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	info@cultuur-tips.nl	toe	aan	uw

adresboek.

http://www.cultuur-tips.nl/
http://www.cultuur-tips.nl/
http://www.cultuur-tips.nl/category/kunst/
https://www.hebban.nl/boekenweek
http://www.cultuur-tips.nl/
http://www.cultuur-tips.nl/
https://www.internationale-vrouwendag.nl/
https://open.spotify.com/show/3E130nPvh2yE2D0AspPP5W?si=e43f06734c754114
https://saarmagazine.nl/
https://www.museumvandevrouw.nl/
http://www.cultuur-tips.nl/
https://www.vangoghmuseum.nl/
https://www.singerlaren.nl/
https://www.sieboldhuis.nl/
http://www.cultuur-tips.nl/
https://www.toonkunstdeventer.nl/
https://www.huygensmusic.nl/
https://www.muziekkringbathmen.nl/
http://www.cultuur-tips.nl/
https://www.rosestories.nl/
https://www.kikproducties.nl/
https://www.ntk.nl/voorstelling/de-vergeten-twentse-lente
http://www.cultuur-tips.nl/
http://www.cultuur-tips.nl/
https://www.de-oranjerie.nl/
https://www.visitveluwe.nl/
http://www.cultuur-tips.nl/
mailto:info@cultuur-tips.nl
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://cultuur-tipsnl.email-provider.eu/unsubscribe/uxfeaxwixm/jcxjifnkb4
mailto:info@cultuur-tips.nl
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-uxfeaxwixm-jcxjifnkb4

